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Een maandelijks kijkje op het reilen en zeilen van de Harlinger Waterscouts

Uit onze fantastische vloot

slepers en opduwers:

Wie volgt Willem-Jetze?
Elke 4 jaar is er ergens op aarde 
een Wereldjamboree: een kamp 
voor scouts van 14-17jaar. In 2027 
is dat in Polen en tussen de 40.000 
deelnemers zal in elk geval onze 
Willem-Jetze zijn. Voor hem en alle 
andere potentiële deelnemers van 
de Caspar organiseerden we alvast 
een Jamboreelunch met verdere 
informatie.

We gaan weer!
Afgelopen zaterdag streden we 
mee bij de Friese zeilwedstrijden. 
Voor de gezelligheid natuurlijk, 
en voor de lol, maar toch ook 
om een startbewijs te veroveren 
voor de landelijke wedstrijden in 
september. En guess what: zowel 
de zeeverkenners als de wilde 
vaart sleepten een eerste plek in de 
wacht. Top gedaan!

Jong geleerd, oud gedaan
Zeilen leer je het beste door het 
gewoon te dóen - maar dan wel 
met iemand die weet hoe het 
moet. Daar beginnen we mee 
bij de welpen, bij fijne briesjes. 
Gelukkig hadden we een heel stel 
mooie zaterdagen en konden 
alle welpen kennismaken met 
bakboord, stuurboord en de 
stuurknuppel van zo’n boot 

Kip Carry-van
Het kan altijd gekker bij de loodsen. 
We hebben al een gebouw (’t Dok) 
en een schip (DiAdventure). Maar 
een rijdend onderkomen, nee, dat 
hadden we bij de Caspar nog niet 
– tot nu dan, want sinds afgelopen 
maand is er de ‘Kip Carry-van’. Het 
enige wat er nu nog aan ontbreekt 
is iets dat kan vliegen. Iemand 
ideeën?



Vacature van de maand: 

Lid kascommissie 
(1 of 2 avonden per jaar)

Ons financieel jaarverslag laat zien waar ons geld vandaan komt, en waar het blijft. 

Wezoeken nu een nieuwe vrijwilliger voor de kascommissie, die het jaarverslag controleert.

Mooi klusje? Meld je dan bij voorzitter Chris via chris@terp10.nl of 06-53944765.

HT Roeirace
Voor het eerst voer ons wachtschip 
mee bij de HT-Roeirace. Bij deze 
pittige editie waren we volgschip 
voor de roeisloep Maarten 
Harpertszoon Tromp uit Brielle, die 
grotendeels wordt bemenst door 
scouts uit Hellevoetsluis. In andere 
sloepen roeiden trouwens onze 
leden Douwe en Sam, en ons oud-
lid Jesse. Respect jongens!

Einde spoor
Leo Daane Bolier begon zijn 
scoutingleven als welpje in 
Hilversum, bij de Zuiderkruisgroep.
In Harlingen werd hij zeeverkenner 
en opperbootsman bij de toenmalige 
Caspar di Roblesgroep. Weer later 
bouwde hij mee aan onze ‘Casa di 
Robles’ en de botenwerkplaats, én hij 
maakte masten voor ons. We gaan 
hem missen!

Scouting anno 2025
Ook wij ontkomen er niet aan: AI 
ofwel artificial intelligence. Nog 
even en we weten misschien niet 
meer wat echt is, en wat niet. 
We gaan het zien… Maar dat de 
junioren een kampuitnodiging 
kregen die door AI is gegenereerd, 
dát is in elk geval waar. Op kamp 
moeten ze echter gewoon alles zelf 
doen

Niets veranderd…
Niks mooier dan je eigen vlot 
bouwen, daar kunnen generaties 
waterscouts van meepraten.Vorig 
jaar kregen we een mooie voorraad 
nieuwe vaten toegespeeld, om de 
roestige oude te vervangen. Dit 
voorjaar zijn ze met spetterende 
activiteiten in gebruik genomen. 
Betere tonnen dus, en toch blijven 
die vlotten zinken…

Een oogje in het zeil houden?  
Check caspardirobles.nl of 
facebook.com/caspardiroblesharlingen

Komende activiteiten
6 sept: Open Dag
13 sept: Overvliegen

Zomerkampen
Zeeverkenners: 12 t/m 18 juli
Junioren: 21 t/m 26 juli 
Wilde vaart: 27 juli t/m 3 aug
Loodsen: 29 juli t/m 6 aug

A week of camp life is worth six months of theoretical teaching in the meeting room.

Baden-Powell, bedenker van Scouting

(Een week op kamp is meer waard dan een half jaar theorie in je clubhuis.)

https://caspardirobles.nl
https://facebook.com/caspardiroblesharlingen

