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Een maandelijks kijkje op het reilen en zeilen van de Harlinger Waterscouts

Mirthe als BN'er

Hadden we toch plotseling het
Jeugdjournaal op bezoek! Zij
maakten een leuke reportage over
Skjin Wetter en hoe onze junioren
rommel uit het water visten. Stan
met z'n camera-ervaring (© was

er niet, zodat nu Mirthe voor de
microfoon mocht, met Ties en
Sophie. 's Avonds zaten alle junioren
vast voor de buis!

Jottum, de JOTA-JOTI!

Samen met scoutinggroep De

Linde hadden we in Peperga

een hartstikke leuke JOTA-JOTI.
Radiotechniek en communicatie
stonden weer centraal. Er werden
morse-boodschappen geseind,
radiofrequenties gezocht, projectjes
gesoldeerd en nog veel meer. 0ok
de frisse nacht in de tent was een
belevenis (brrrr....).

We speuren nog volop naar extra
welpenleiding. We bieden aan:
collega’s, avontuur, fun, persoonlijke
ontwikkeling, uitdaging, skills en
samenwerking. En we zoeken

20-, 30- of 40-plussers die het
aandurven en er iets leuks van
willen maken. Jijzelf? Je nichtje?
De buurman? Tip ons via info@
caspardirobles.nl

Groene groei

Ons schip heeft al zonnepanelen
en een windmolen aan boord. Nu
willen we ook rond het clubhuis
groener: tegels eruit en planten
erin, en misschien kasten voor
gierzwaluwen enne... vleermuizen?
Dankzij een heleboel stemmers
(thnx!) kregen we van de Rabobank
€ 826 voor dit project, dus we
kunnen nu echt van start.

Stralend schoon

Wat een weertje hadden we dit jaar
bij de actie Skjin wetter! Een hele
kluit rommelzoekers verzamelde
zich in de zon op en rond Di
Adventure, die bij Nieuw Trebol lag.
Na de opening door wethouder
Hendrik Sijtsma haalden we samen
een heleboel zwerfvuil uit de
grachten en sloten. Nu maar hopen
dat het zo blijft...

Uit onze fantastische vioot

slepers en opduwers:

Rabo ClubSupport!

Rotary



"Praise does wonders for a boy's sense of hearing."

(Complimentjes doen wonderen als je een kind wilt laten luisteren.)

Baden-Powell, oprichter van Scouting

Stille humor

Bij het opruimen van de botenloods
kwamen ‘wij van de Patrijspoort’
(collega’s van ‘wij van wc-eend’)

in een stoffig hoekje dit kapstokje
tegen. 't is helaas een klein fotootje,
maar als je even goed tuurt of

een vergrootglas hebt kun je het
toch lezen. Ach ja, met een beetje
creativiteit kun je overal wat van

maken.

Vacature van de maand:

Barvrouwen en -mannen

Zeilend, wrikkend en jagend van

de Prinsentuin in Leeuwarden naar
Bartlehiem, Ryptsjerk en weer
terug. Zestien teams van vijf Friese
waterscoutinggroepen gingen

die uitdaging aan en natuurlijk
was de Caspar 66k van de partij.
Zeeverkenners, respectbikkels! Het
was lang en ver, maar wat is het
mooi om de finish te halen.

Afscheid

Afgelopen maand overleed, veel te
jong, Lex van der Lee. Bij de start
van de Caspar di Roblesgroep

in 1988 was hij één van onze
stuurmannen, samen met onder
andere Dick Griffoen en Rick

van Bruggen. Eerder was hij al
welpenleiding geweest bij de St.
Michiel en Liobagroep. We wensen
de familie veel sterkte.

Ordnung muss sein

Scouts zijn gek op houtje-touwtje.
Maar laat je niet foppen: achter

de ogenschijnlijke chaos en
veranderende plannen schuilt

een keurig georganiseerde groep.
Werp maar eens een blik in onze
botenloods. Dankzij nieuwe
stellingen en vrije uurtjes rijst daar
een werkplaats uit de puinhopen op,
om door een ringetje te halen.

Komende activiteiten

14 & 31 dec: Oliebollenactie
11 jan: BKWMF

Zeeverkenners: 12t/m 18 juli

Een oogje in het zeil houden?

Check caspardirobles.nl of
facebook.com/caspardiroblesharlingen

Elke vrijdag is onze bar op Di Adventure vanaf 21.30 uur open. Wil je eens per

maand helpen om diBar nog gezelliger te maken? Sluit je dan aan bij ons barteam!

Meld je via

langskomen! ®

Je mag vrijdag natuurlijk ook gewoon gezellig




